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Wat niemand had bedacht
door Arie van der Stoep

Het was úit, afgelopen! Jezus was gestorven. De discipelen treurden. En wij zouden hetzelfde

gedaan hebben. Want de dood is onverbiddelijk. Alleen, vlak voordat Hij was gestorven, was er

iets opmerkelijks gebeurd.

Hangend aan dat vreselijke kruis, had Jezus nog eenmaal zijn hoofd opgeheven en met zijn laatste

krachten uitgebracht: Het is volbracht! Toen was Hij gestorven. (1) Maar wat niemand had bedacht, was

gebeurd.

Zondeloosheid

Op dat ogenblik was aan de eeuwenlange, absolute heerschappij van de zonde over de mensheid een

einde gekomen. Jezus had die overwonnen! De strijd was echt volbracht! De Man zonder zonde had

alle zonde van de ganse mensheid op zich genomen en die onder het oordeel van God naar het kruis

gedragen. (2) Hij had ervoor geboet. (3) Het gevolg: het is voor niemand nodig, te sterven voor zijn

zonden - er is een antwoord!

Als ik Jezus’ offer aanneem en geloof dat Hij ook mijn zonden heeft gedragen, als ik ze heb beleden,

kan niemand mij er meer op aanspreken. Ze zijn aan het licht gebracht en weg! Weggedaan door Hem!

(4) Ik mag Gods vergeving in ontvangst nemen en een eeuwige toekomst in zondeloosheid tegemoet

gaan. (5)

Maar er was nog wat gebeurd!

Verslagen

Zelf was Jezus zonder zonde geweest. Daardoor werd zijn overwinning gevolgd door een tweede. Want

waar geen zonde is, heeft de dood geen macht.

Jezus stierf wel. Dat behoorde bij het oordeel dat Hij in mijn plaats onderging. Maar wat moest de

dood met Hem? Hij vond nergens houvast aan Hem. Zelfs Jezus’ lichaam was daardoor voor hem

onaantastbaar: het ging niet tot ontbinding over. (6) De dood moest Jezus laten gaan!

Hij verliet het graf. (7) Om terug te gaan naar waar Hij vandaan kwam, naar zijn Vader. Om daar nu voor

mij een plaats te bereiden. (8) Zodat ook ik, samen met Hem, bij de Vader zal zijn. Zonde en dood zijn

daadwerkelijk verslagen. Door te sterven was Jezus sterker dan zij.

Het laatste woord

Pasen is een groot feest! We mogen dat uitbundig vieren. We vieren dat is gebeurd wat niemand had

kunnen bedenken. Dat Iemand, juist door te sterven, de dood heeft overwonnen. Dat Iemand, juist

door onze zonden op zich te nemen, een einde maakte aan de macht ervan. Zonde en dood hebben

niet meer het laatste woord. Jézus regeert! Het leven regeert! In mij, voor eeuwig! (9) 

Uit de Bijbel:



(1) Johannes 19:30.

Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de

geest.

(2) 1 Petrus 1:24.

(Christus), die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, ...

(3) Jesaja 53:6.

... de HEER heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen.

(4) 1 Johannes 1:9.

Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te

reinigen van alle ongerechtigheid.

(5) Openbaring 7:9.

... zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en natiën en talen stonden voor

de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden ... (= smetteloos, zonder enige zonde - AvdS).

(6) Handelingen 2:31.

Hij (= David - AvdS) heeft in de toekomst gezien en gesproken van de opstanding van de Christus, dat Hij

niet aan het dodenrijk is overgelaten, noch zijn vlees ontbinding heeft gezien.

(7) Lucas 24:6-7.

Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt...

(8) Johannes 14: 2.

... Ik ga heen om voor jullie plaats te bereiden.

(9) Johannes 3:36a.

Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven.

    Openbaring 21:1-4.

En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, ... Zie, de tent (= de woonplaats - AvdS) van God is bij

de mensen en Hij zal bij hen wonen, ..., en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, ...
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